
Creatief Schilderen met acrylverf  - 2026
Wanneer: maandagen van13.00 - 16.00 uur; Start maandag 20 april tot en met 8 juni. 
Koningsdag en tweede Pinsterdag slaan we over. 
Waar: de Plantage, Smitsweg 311, bovenverdieping, zaal Olijf
Maximum aantal deelnemers: 10
Niveau: beginners tot enigszins ervaren
Kosten: 30 euro voor 6 voorjaarbijeenkomsten, inclusief materiaal. 

PROGRAMMA VOORJAAR - 6 weken
Er zijn dit jaar 3 series in het voorjaar (zie programma), enkele losse middagworkshops in de 
zomer en opnieuw 3 series in het najaar. Opgeven kan vanaf nu voor dit programma. Meld je aan
als je nu niet kunt, maar wel graag op de hoogte gehouden wilt worden. 
Het zomerprogramma volgt later. 

I. Bloemenschilderij mbv decoupage;  2 middagen, 20 april en 4 mei

les 1

les 2

uitleg; idee bedenken, uitknippen servetten en 
uitproberen van een compositie in het klein; 
basis opzetten in acryl - (de huid) 
eigen elementen toevoegen en bijschilderen 
waar nodig (glaceren)  

II. Structuren in acryl;  2 middagen, 11 en 18 mei
Een (fantasie)schilderij laten ontstaan vanuit de structuur;
We gebruiken groot formaat acrylpapier (50x70 cm) om vrijer te kunnen werken. 

les 1

les 2

Een structuur maken in en met de verf dmv, 
druppelen, krassen, vouwen of sponzen; 
verdikken en verdunnen; versnellen en 
vertragen van het drogen.
Ontwerp maken vanuit je structuur; 
versterken, bijschilderen of overschilderen van
de bestaande structuur, met donker en licht 
contrasten en/of eigen voorwerp toevoegen. 



3. Voor wie meent niet te kunnen schilderen;  2 middagen, 1 en 8 juni

les 1

les 2

Geen tekentalent en toch laten lijken? Geen probleem, 
neem je geliefde afbeelding mee; Hoe neem je een 
afbeelding over? van uitmeten tot overtrekken; 
vergroten en lichtbak; 
Een beperkt palet in blauw, wit en bruin; overschilderen
van je eigen geprinte afbeelding of uit een krant of 
tijdschrift; leer hoe je kleuren mengt met een beperkt 
kleurenpalet.

Begeleidster: 

Judith Ernst

"Kleurrijke en nostalgische stillevens en landschappen zijn 
bij mij favoriet, met zichtbare penseelstreken. In mijn lessen 
staat plezier in het schilderen voorop. Ik gaf langere tijd 
schilderlessen op scholen en kunstworkshops aan 
volwassenen. 
Zo'n 25 jaar geleden begon ik met schilderen. Daarvoor 
dacht ik dat ik niet kon tekenen en geen gevoel voor kleur 
had. Kortom elke stap moest ik iets doorbreken. Nu exposeer
ik regelmatig en geef daarnaast thuis lessen in mijn atelier 
in Soest. 
De oefeningen die we gaan doen helpen vooral om die 
drempels te doorbreken en lekker aan de gang te gaan." 

Aanmelden kan via ecosouvenir@gmail.com, met vermelding van naam en telefoonnummer. De 
inschrijving is pas definitief na betaling, aangezien ik de materialen zoals kwasten, papier en 
acrylverf zelf van te voren moet aanschaffen en deze lessen vrijwillig geef zonder vergoeding. 

ps. Als je liever op doek wilt schilderen of een speciale maat in je hoofd hebt, dan raad ik je aan 
die van te voren op eigen kosten aan te schaffen. 


